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In Oisterwijk zijn, naast de galerietentoonstellingen,  t/m 26 juni 2022 nog een tweetal exposities te zien. Gister bezocht ik beiden. Het contrast 
is groot. 

"KUNST tussen de bedrijven" vindt plaats in de presentatieruimte en beeldentuin van Ellen Brouwers. Ze verzamelde een groep van 7 
kunstenaars (waaronder zijzelf), die subtiele werken tonen. 

  

Kunst in zijn essentie: een tweede blik biedt een nieuw perspectief, elke volgende blik leidt je nog dieper in het werk. Je wordt er steeds verder 
ingezogen. Als je de tijd wilt nemen om het écht te zien. 

Binnen is onder meer werk van Ellen Brouwers zelf te zien, waaronder kleine vierkante werkjes die je door subtiele kleuren en verschillende 
materialen en lagen de diepte binnenvoeren. 



In de tuin is werk te zien in zeer diverse en persoonlijke stijlen. Ik wil er hier graag een paar uitlichten.  

Eerst de beelden van Paul Funcken. Ze zijn subtiel en diep. Glas, metaal, je blik wordt erin getrokken en blijft daar almaar rondspelen. Het soort 
werk dat je moet zíen, waar je omheen moet lopen (een foto laat slechts een slap aftreksel zien), ga ze in het echt bekijken!.  

Dan is er het werk van Jos Verschaeren, speels en robuust. Ook de beelden van Monique Lips hebben die speelsheid die de zwaarte en 
hardheid van het materiaal lijken te ontkennen. Hier twee foto's van werk van Jos Verschaeren. 

     



Vervolgens bezocht ik "Art in Oisterwijk". Deze expositie heeft al regelmatig de regionale en landelijke pers gehaald. Op De Lind, in het centrum 
van Oisterwijk, zijn een groot aantal bekende namen samengebracht. Tony Cragg, Joep van Lieshout, Panamarenko. Om er maar een paar te 
noemen. Omringt door terrasjes kun je een wandeling maken tussen de beelden, inclusief qr-code en grappige dingen voor de kinderen. 

Een groot contract met wat ik bij Ellen Brouwers zag. De organisatoren lijken hier veel meer de weg van het wow-effect gekozen te hebben. 
Toegankelijke beelden. De spiegels om de lucht te zien (Jean Denant) zorgen voor verzekerd succes. De opgestoken middelvinger (David 
Cerný) zorgt voor aandacht in de landelijke pers. En het glimmende beeld van Ronald Westerhuis spiegelt in de zon. En we kunnen ook nog wat 
spelen met onze smartphone voor een 3d-effect. 

     



Maar dan is er gelukkig ook nog het prachtige, indrukwekkende werk van Bernar Venet. Dit beeld verdient het om op een grote lege plek 
getoond te worden!  

 

Beide exposities zijn nog tot en met 26 juni te zien. Op loopafstand van elkaar.   


